
Over de boomstam in de Wadi.   Lekker liggen op de Chillspot.  

   

 

Na een heftige regenbui staat er water in de Wadi. En wat is er 

heerlijker dan met water en zand spelen.  

  

Een zelfgemaakte hangmat in de 

kastanjeboom. 

 

De groene heuvels met verstop-  Het onbewoonde eiland in de 

plekken.      Wadi. De wilgentenen worden 

       later tot een hut gevormd. 



                  

 

 

 

De Wadi met nog iets water erin.   De klimtoren 

 

  



 

De moestuin met aardappelen. In de toekomst zal er meer in 

getuinierd worden.  

   

De patio, speciaal voor peuters en kleuters. Nu nog “hard” , er 

komen muurtuintjes met flessen met planten aan de wand. De 

Betsyboom is er en een prachtige zandbak. 

De Blokhut met buitenspelmateriaal  

en tuinspullen met aan de zijkant een echt insektenhotel en 

vlinderstruiken. Vaste planten als basis.  

 

   



Houtsnipperpaadjes om tussen de groene heuvels door te lopen 

  

      Spannende plekjes om te spelen  

   

 

De buizen voor de kruip door-sluip door route 

 



 

 

 

 



 

 


